Op donderdag 24 januari ging opnieuw een schok door de werkende mensen
in gans Belgie: na de tragedie bij Ford Genk, deelt nu de Mittal directie mee
dat ze het gros van wat nog overschiet van de Luikse Staalnijverheid, wil
sluiten!

1.300 rechtstreekse jobs geschrapt, evenveel bij onderaannemers dus
opnieuw 2500 families zonder werk! En daarna?

Na de sluiting van de warme fase bij AM-Luik, in 2011, werd onderhandeld over een sociaal plan, er kwam een
belofte om 138 miljoen te investeren in de Koude Fase. “De warme fase sluiten, om de koude fase te redden”,
heette het.

Maar men komt nu die beloften helemaal niet na: integendeel: de nieuwe sanering is een doodsvonnis voor al
wat nog overschiet van het Luikse staal.

En nu belooft de directie investeringen voor de 5 overblijvende machines, die moeten “de parel van de Waalse
industrie worden” bah, leugenaars wie gelooft die mensen nog?

Waals of Vlaams: we zijn allen Mittal werknemers, die als staalarbeiders ons brood verdienen.
Een voor allen, allen voor een: laat ons solidair zijn!

Deze sluiting is voor Luik zowat een even erge klap als de sluiting van Ford Genk voor
Limburg. Ook bij Sidmar voelen de mensen mee.

Uiteindelijk zijn we allen collega’s bij dezelfde patroon. Nul-cao’s, herstructureringen, Tonnage-druk die
dikwijls voorgaat op veiligheid, personeelstekort, Outsourcing, gebroken stakingen voor een betere classificatie
voor de Onderhoud: diezelfde logica van “de grootst mogelijke winst = het enige dat telt” hebben we hier ook
al aan den lijve gevoeld. Geen greintje menselijkheid.

In Luik is het nu nog een flinke graad erger: een ganse regio, die al zo erg getroffen was, dreigt zijn laatste
grote bedrijven te verliezen.

Bij Sidmar voelen we mee, maar sommigen zijn misschien ook nogal bezorgd. “de mensen vragen zich af in
welke mate zich dat in Gent zal laten voelen. Ze beseffen ook dat er nergens nog zekerheid is. Beloften? Die
breken ze zodra het hen uitkomt...”

“...er zijn er dan andere die vol ongeloof reageren en bang afwachten wat dit zal betekenen voor ons, ivin
die kleine afslankingen bij ons, afdeling per afdeling... waar stopt dat? ...”

Wat is dit voor een maatschappij, waar een klein clubke als Mittal en zijn zoon kan beslissen
om duizenden gezinnen in de miserie te storten?

En waarom? Omdat de aandeelhouders meer winst eisen, 15 %, ook in crisistijd!

ACV — delegee Camerini zegde op de RTB{: “...Mittal is crapuul, is een gangster...”

Hij heeft volledig gelijk, daar zijn geen andere woorden voor!

Maar het is niet enkel het roofzuchtige karakter van Mittal en zijn zoontje: het ergst van al is, dat zulke
daden perfect legaal zijn in dit economisch en politiek systeem! De staat beschermt zulke mannen.

En dan de politiekers maar krokodillen tranen wenen: Peeters, DiRupo, Marcourt, Magnette: ze betuigen hun
steun aan de arbeiders. Di Rupo betuigt zijn steun aan de arbeiders, vanuit Daves ... waar hij de cadeaus van
de notonele intresten was gaan promoten. Hij betuigt zijn steun, en even later laat hij de staalarbeiders in
Brussel natspuiten bij -6°C ... hoe leugenachtig!

De crisis slaat steeds maar harder toe: welk alternatief
Er moet een wet komen, die bedrijven die winst maken, verbiedt om af te danken, Bvb Ford maakt 6 Mia winst,
maar sluit Ford Genk. Bvb Mittal maakte 1.7 Miljard winst in 2011, in crisistijd, en sluit Florange, Luik
De PVDA steunt de eis van de Luikse vakbonden, dat het Waals Gewest hun staalnijverheid

nationaliseert. Niet door met geld naar die gangsters te gooien, maar door de bedrijven op te kopen voor één
symbolische €. Want door die zovele cadeaus is het bedrijf reeds meer dan betaald: bvb 1,5 miljard cadeau via
de notionele interesten, bvb 260 miljoen via de gratis CO? uitstootrechten;

Om de banken te redden kunnen op enkele uren tijd miljarden € gevonden worden.

Waarom dan nu niet geld investeren om de tewerkstelling te redden?

Natuurlijk zegt patronale spreekbuis Rutten: “geen nationalisatie: de fouten van de jaren 70 niet herdoen”

In de jaren 1974 brak een grote crisis uit, de staat heeft toen grote delen van de Waalse staalnijverheid
genationaliseerd. Via het Plan Claes werd toen de ganse staalnijverheid gereorganiseerd, op staatskosten.



Sidmar heeft toen als compensatie ook vele miljarden overheidssteun gekregen. Die werden allemaal
doorgesluisd naar Luxemburg!

Maar in Walloni€ betekende dit, dat geld van de Staat werd gebruikt, om onder druk van harde syndicale strijd,
die bedrijven jarenlang open te houden. Zo werden voor een ganse generatie vele 1.000en jobs gered.

Mensen aan het werk = koopkracht injecteren in de maatschappij, is verkoop van de kleinhandel stimuleren,
huizen die kunnen gekocht en gerenoveerd worden, auto’s die gekocht worden, waardoor staal nodig is, en
belastingen die in het laatje komen om wegen en sociale zekerheid te financieren... Een bedrijf in
overheidshanden (denk maar aan FN, Sonaca...) heeft niet die verplichting van de aandeelhouders voor winst
met 2 cijfers (15%...) Bvb 1 of 2% is voldoende. Zolang er maar geen verlies wordt gemaakt.

Wat is de oplossing van Rutten dan? nog meer geld aan de miljonairs geven, na al die belastingcadeaus?
Zijn dat niet de fouten van de jaren 2000? Moeten we die dan blijven herhalen?

Onder druk van de strijd zijn de PS-kopstukken nu ook voor een “tijdelijke nationalisatie “...tot de woede
gekoeld is? Ze zoeken een private overnemer. Ze proberen de aandacht af te leiden van hun
verantwoordelijkheid. Want PS en SPa hebben mee de notionele interest gestemd, met Open VLD en CD&V.

Tegelijk met concrete actievoorstellen moeten we in de syndicale beweging, en onder de
mensen, het debat lanceren over het systeem waarin we leven: kan het zo verder gaan, met de
markt, de maximale winst, die alles commandeert, Waar gaan we naartoe? Die ongebreidelde
winsthonger leidt naar catastrofes.

Waarom solidair zijn op Sidmar?
Vooreerst, omdat we niet teveel moeten denken “... dat wij hier op Sidmar veilig zitten...”
Zijn we vergeten hoe de PVDA reeds voorspelde in 2011, dat na de sluiting van de hoogovens van de
Continentale sites (Florange, Luik...), de besparingen bij de maritieme sites gingen komen, Ondertussen
hebben we bij Sidmar al heel wat “outsourcing *“ — projecten op ons bord gekregen.
Jobs houdt ge niet omdat ge “ de beste leerling van de klas” zijt: bvb nu worden Sidmar en Duinkerke tegen
elkaar uitgespeeld, want Duinkerke produceert met zijn 3e heropgestarte HO 7 miljoen ton met slechts 3300
man vast personeel! De onderhoudsdienst is daar compleet uitbesteed. Die koers voor de goedkoopste is nooit
gedaan._
Indien we de logica van “de markt” aanvaarden, dan kunnen we in de nabije toekomst “de volgende zijn”.
Sommigen denken “indien Luik sluit, is dat goed voor ons” Opnieuw mis, want zodra Luik dicht is, sluit het
net meer rondom ons, om ons nog meer tegen de andere sites uit te spelen.
Kijk maar naar Opel: Opel-Bochum kreeg de bestellingen van GM — Antwerpen, ze waren niet solidair.
Ondertussen is Bochum ook gesloten ...

Daarom is het van groot belang dat we nu solidair zijn met Luik

De solidariteit is het sterkste wapen van de arbeidersbeweging. Hoe solidair zijn?

Het is aan de vakbonden om uit te maken hoe ze het beste de solidariteit met Luik kunnen
uitbouwen, en daarin het Sidmar personeel kunnen betrekken.

Een signaal vanuit Sidmar is echter zeer belangrijk. Want we moeten samen een vuist maken tegen Mittal.

In Luik vertellen Mittal directeurs leugens over Sidmar, in een poging om de solidariteit te dwarsbomen. Ze
vertellen dat Sidmar bestellingen overneemt. Dat Luikse bobijnen in Sidmar gestockeerd worden, om niet als
oorlogsbuit bij een staking in Luik te kunnen gebruiken, zoals gebeurde bij Ford Genk.

De waarheid is, dat Mittal sinds een 3 tal weken Luikse bobijnen is beginnen stockeren in de loods van
een transportfirma van Sidmar, in het Kluizendok. Die loods zit nu barstens vol, hoorde ik.

Geen productie overnemen v AM-Luik!
Ik vraag jullie er op toe te zien dat geen productie v AM — Luik wordt gedraaid op Sidmar, meld het
aan uw delegees wanneer ge dit merkt! De Algemene vergadering van maandag heeft beslist weer aan het
werk te gaan, maar geregeld acties te ondernemen: er komen dus zeker momenten om onze solidariteit te
tonen.

Contacteer me zeker, Jullie collega, Dirk GSM 0478/24 55 96 Tel 09/344 08 79
goemaere.dirk@skynet.be Surf naar www.pvda.be

Verantw. Uitg. M R Eligius Lemonnierlaan 171 1000 Brussel. 30/01/2013
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